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Kennedy had dit briefje bij zich met de
fonetische tekst van zijn Duitse zinnen.

26 juni 1963. John F. Kennedy stal voor eeuwig de harten van de inwoners van Berlijn toen hij op het bordes van
Schoneberg Stadhuis ruim 200.000 mensen toesprak. Een emotionele toespraak in een periode waarin Berlijn
sinds twee jaar door de Muur verdeeld was in een oostelijk en westelijk deel. De toespraak, aan de zijde van
burgemeester Willy Brandt, heeft één van de meeste bekende oneliners van de vorige eeuw voortgebracht.

De toespraak toont Kennedy in grootse vorm, zich volledig bewust van hoe hij de Berlijnse bevolking een hart onder de
riem kan steken. In het begin haalt hij de twijfels aan die sommige mensen hebben bij de harde opstelling ten opzichte
van het communisme. Tot drie keer toe besluit hij krachtig met ‘Laat hen naar Berlijn komen’ waarna flink applaus volgt.
Bij de vierde uithaal naar het communistische model spreekt hij de woorden met extra nadruk in het Duits uit: ‘Lass’ sich
nach Berlin kommen. Laat hen naar Berlijn komen!" Een mooie epifoor, het zorgt ervoor dat Kennedy's woorden het
publiek in het hart raken.

De toespraak kent een bijzonder historisch kader. In augustus 1961 waren de Duitsers, en inwoners van Berlijn in het
bijzonder, teleurgesteld over de lauwe reactie van de president op de bouw van de muur. Dit werd door hen gezien als
een schending van het akkoord waarmee Berlijn werd opgedeeld in vier zones. In werkelijkheid waren de Amerikanen
blij dat het slechts bij een muur bleef, na eerdere dreigementen van Sovjetleider Krushchev bij de Conferentie van
Wenen begin 1961.

Kennedy spreekt met zijn rede het publiek moed in en biedt hoop: ‘Vrijheid is ondeelbaar, en als ook maar één iemand
slaaf is, is niemand vrij. Als iedereen vrij is, kunnen we uitkijken naar de dag waarop deze stad, dit land, dit werelddeel
Europa verenigd wordt met een vreedzame en hoopvolle wereld.’ Vrijheid is hét kernthema, zoals het thema nadien in
vrijwel iedere toespraak in Berlijn terugkomt. In de finale van de speech gebruikt Kennedy Berlijn dan ook als symbool
voor de rest van de wereld en herhaalt de woorden die hij in het begin al uvitsprak: “Ich bin ein Berliner”.

QOver deze toespraak zijn veel verhalen te vertellen. Zoals het schrijven van de rede. Een dag voor de toespraak, tijdens
de vlucht van Air Force One, schreef speechschrijver Ted Sorensen in het vliegtuig een groot deel van de toespraak. Het
eerste en derde concept zijn bewaard gebleven, met daarin handgeschreven opmerkingen van Kennedy. Dit derde
concept nam Kennedy mee naar het bordes, maar besloot dit niet te gebruiken. Enkele minuten voordat Kennedy zijn
toespraak zou geven benaderde hij een vertaler en besloot grote delen van de tekst die door de speechschrijver was
voorbereid te schrappen. Had hij dit niet gedaan dan had de toespraak waarschijnlijk veel minder indruk gemaakt. De
officiele toespraak was een weinig inspirerende tekst over de rol van Amerika in de wereld. Overigens is er nadien veel
gesproken over die beroemde woorden “Ich bin ein Berliner.” Volgens sommigen zei de president hier dat hij een
Berlijnse bol was. Een Amerikaans wetenschapper maakt echter gehakt van dit verhaal en stelt dat niemand in het
publiek de veronderstelling kan hebben gehad dat Kennedy dit bedoelde.

Vijftig jaar later zijn van de Berlijnse Muur nog slechts wat brokken te zien en het communisme heeft in Oost-Europa
plaatsgemaakt voor een vrije en democratische samenleving. Kennedy kon het niet treffender zeggen: ‘De vrede kent
vele problemen en de democratie is niet volmaakt. Maar wij hebben nooit een muur hoeven bouwen om onze mensen
binnen te houden om te voorkomen dat ze ons verlaten.’
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